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Een haiku is een klein gedicht dat vaak meer
zegt dan je op het eerste gezicht zou denken.
Het vangt een moment, een sfeer of een
gedachte in een paar woorden.

Hoewel er richtlijnen zijn voor het schrijven
van haiku's, is er ook ruimte voor eigen

interpretatie. In deze wedstrijd vroegen we
deelnemers om zich te laten leiden door de

belangrijkste kenmerken van de traditionele
haiku.
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erdichter mocht drie haiku's insturen.

Daaruit werd per dichter één haiku gekozen

die in aanmerking kwam voor publicatie.

Uiteindelijk zijn er vijftien haiku's geselecteerd
voor dit ebook. Dat betekent dat er ook veel
sterke en mooie haiku’s buiten de selectie zijn

gevallen.




He nieau van de inzendingen was hoog. Een
plek in dit ebook is dan ook een bijzondere
prestatie.

Ik hoop dat deze verzameling haiku’s je aan
het denken zet, ontroert of simpelweg laat
glimlachen.

Ron de Haas
Beheerder Facebookgroep Haikuvrienden &




waslijn in de zon
naast een gordijn drupt
de blauwe regen

Annemie De Waele




Ik hoor de vijver

doorheen jong groen riet
het kikkerkoor

Armand Stalmans




voorzichtig in bloei
verdoken tussen het groen -
vergeet-mij-nietjes

Cecile Janssen




ik lees je naam
vlinders vliegen voorbij
mijn silhouet

Doortje Stam




opa's paard hoeft
de paardenbloempluisjes af ~
parachutistjes

Guido De Pelsmaeker




zijn armpjes gespreid
op haar blote bovenlijf
kloppende harten

Hanneke Lameijer




eens woonden zij hier
nu staan hun namen gegrift
in struikelstenen

Jeer Newjeer




afstudeerbal
tussen kleurrijke rozen
het muurbloempje

Luc Vos




oude foto's
met stof van verre tijden
stilletjes dichtbij

Marion van der Bijl




opschietend loof -
de gaatjes in haar glimlach
alweer opgevuld

Michael Pappafava




de aarde beweegt
een kraai in slipjas
begint het banket

Milagros Kloostra




de oude knotwilg -
in haar uitgeholde kruin
het zachte tjilpen

Minke Kraijer




regendruppels
op die ene zwarte tulp
een streep ochtendlicht

Nel Goudriaan




verwelkt in de knop
aan een afgebroken tak
het witte kistje

Pol Laporte




bespiegeling
nevelen verhullen
hoe helder het was

Sarah van Berkel




de wedstrijd ‘Essentie van
Haiku’ voor hun creatieve
bijdragen.

Houd onze Facebookgroep in de
gaten voor nieuwe wedstrijden
en poézie-uitdagingen. We
kKijken uit naar nog meer
prachtige haiku’'s!

‘espectievelijke auteurs. Reproductie zonder
mming Is niet toegestaan.




